Beste mensen,

D’r is ‘n tied van komm’n en d’r is ‘n tied van goan.
Wel noe de tied van goan is kommn.

In januari 1984 startten we met z'n drieén, Sjef Willemen,

Wim Kraaijvanger en ik, huisartsenpraktijk Respons in een
garage in de Hasseler Es.

Op 1 Januari 2021 eindig ik, als laatste van deze drie, als huisarts
bij Respons in een mooi praktijkpand in de Slangenbeek en laat
een praktijk met 24 medewerkers achter.

Zo groot als de verandering van ons praktijkpand, zo groot is ook het verschil tussen
huisarts zijn in 1984 en in 2021. Niet meer werken met een groene kaart waar de
patiéntgegevens op bijgehouden werden, maar met een computersysteem waar alles
veel overzichtelijker en systematischer te benaderen is.

Niet meer alleen huisarts - assistente, maar huisarts omgeven door een heel team van
medewerkers, met allemaal hun eigen deskundigheid.

Maar de kern van het huisarts zijn is hetzelfde gebleven.

Als huisarts moet je al je zintuigen goed gebruiken om te achterhalen wat de vraag van
de patiént is.

Elke mens is anders en elk probleem heeft weer andere aspecten. Je moet een bepaalde
nieuwsgierigheid hebben om de vraag goed te doorgronden. Ook moet je openstaan
voor de mens achter de vraag.

Ik heb altijd met veel plezier gewerkt.

Als ik nu 18 jaar was en zou moeten kiezen wat ik zou willen worden, dan zou ik met
de kennis van nu nog steeds huisarts willen worden. Ik denk dat dat na al die jaren
genoeg zegt.

Het is een vreemde tijd waarin ik met pensioen ga.

Er is nu geen mogelijkheid om een afscheidsreceptie te houden. Dit vind ik heel erg.
Als het enigszins kan wil ik dat in het voorjaar alsnog doen, zodat ik met ieder van u
nog een woordje kan wisselen.

Voor nu wil ik u langs deze weg hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in mij
gesteld hebt.

Ik wens u allen het allerbeste.
Good goan!

Met vriendelijke groeten,
Jeanette Silvius



